
Orde van dienst voor zondag 8 maart 2026 – ‘s Heerenberg 

 

 

 
Aanvangslied: psalm 57:1,5 

 
Bemoediging en groet 
 

Zingen: psalm 62:1 
 

Gebed om ontferming 
 
Zingen: psalm 103:1,2,3 

 
 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Lezing: Jesaja 42:1-6 

 
Zingen: lied 459:1,3,6,7 

 
Lezing: Johannes 1:1-13 
 

Zingen: lied 494:1,2,3 
 

Overdenking 
 
 

Zingen: psalm 149:1,3 
 

Inzameling van gaven 
 
Dankzegging – voorbeden – inkeer – Onze Vader 

 
Slotlied: lied 416:1,2,3 

 
 
Wegzending en zegen 

 
 
Toelichting: 
 

“Ik neem in dienst voor het verbond met mijn volk”. 

Daar ligt de roeping van de door God uitverkoren knecht over wie Hij zijn vreugde heeft uitgesproken, 

Hij zal de wereld het recht doen kennen en zo een licht in de duisternis zijn. 

Ik heb het gevoel dat we snakken naar licht in een wereld die zo moeilijk te begrijpen is. Verwarring in ons gemoed, verblinding in 
onze ogen en verduistering van ons verstand. Ik merk het bij mezelf en verneem het bij velen die ik spreek. Is er een mogelijkheid 

ons toe te vertrouwen aan dit licht in de duisternis, een vertrouwen op God dat  ons voorbij het vertrouwen op intense bewapening 

brengt. Is het de angst die regeert of durven we na te denken over Christus die de wereld regeert. Zijn die laatste woorden een voorbij 

verleden en versleten taal of is er leven te vinden in de God die ons de levensadem schenkt? 


